DE STAD DIE GLOEIT IN HET HART

Dat wij elkaar treffen
is niet zo vreemd
jij knoopt de eindjes aan elkaar
verbind ons aan alsmaar hogere dames en heren
waarbinnen collectief wordt gebroed
via onconventionele manieren ontmoet
Ode aan Meneer Frits
hoe linden en iepen dorpen versieren
buren verenigd leven
potjes voetbal en vertier de ziel een impuls geven
nu als blauwdruk
verweven in het campusgeluk
Jij bent niet de hoven waar het eindigt
maar de tuin waar het start
een stek van de wereld
je wordt steeds slimmer
en groener bovendien
als stekjes die graag licht zien
Waar Einsteins van nu
onder de lange benen van de Atlas door
zich een weg banen
over met energie besprenkelde paden
samen de noot kraken
om de slimste vierkante kilometer
nog slimmer te maken
Oorspronkelijke grondstoffen opgespoord
hergebruikt in de kennispoort
krabbel op uit de chaos
val in de orde
er is geen verboden stad
die Brink vergat
hier spreken ze niet over vast goed
maar kei goed
Déze stad
gloeit in ons hart
waar we leren van gisteren
vandaag dirigeren
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